
Het Perspect iefproject

Essentie
Uitgangspunt van het perspectiefproject is het inzicht dat de 
mens een vrij, creatief en scheppend wezen is. Een wezen met 
lichaam, ziel en geest. Mens-zijn is een oefening in vrijheid. 
In een wereld waar zoveel andere geluiden overheersen, is 
dit een uitdagende taak. Het perspectiefproject wil uit nood-
zaak en nieuwsgierigheid, vanuit verlangen en zorgzaamheid 
mensen bemoedigen in deze oefening.

Context 
We leven in een wereld die steeds sneller gaat, waar een-
zaamheid, angst, twijfel en boosheid heerst, waar de verbin-
ding met de geestelijke wereld steeds toegankelijker wordt. 
Waar de mens houvast zoekt in eenzijdig materialisme of 
spiritualiteit, en geestelijke wezens handreikingen doen aan 
de mens, wil het Perspectiefproject Staan voor Leven en Dood 
mensen liefdevol sterken in hun mens-zijn. 

Thema: Staan voor leven en dood
Het perspectiefproject doet dit op het thema: staan voor 
leven en dood. Leven en dood krijgen gestalte in alle sferen 
van ons leven: van de afwisselingen van de seizoenen, in de 
beleving van een gesprek, in de opkomst en het verval van 
organisaties, tot de geboorte en het sterven van de mens zelf. 
In vele actuele maatschappelijke thema’s zijn aspecten van 
leven en dood te ontwaren. Thema’s die groot zijn, en die we 
vanuit de persoonlijke, menselijke ervaring willen benaderen.

Aanpak
In de eerste fase richt het perspectiefproject zich op men-
sen die geïnspireerd zijn door de antroposofie en de werk-
gebieden waarmee zij verbonden is. Om samen een schat-
kist te vullen met door de essentie geïnspireerde  vormen 
die weerklank vinden in de samenleving. Hierbij oefenen we 
met ontmoeting en dialoog en versterken we de onderlinge 
samenwerking. In de tweede fase richt het perspectiefpro-

ject zich op de samenleving als geheel. Hierdoor levert de 
antroposofische beweging in Nederland een bijdrage aan de 
vorming van de publieke opinie over leven en dood (hoe in de 
samenleving gedacht, gevoeld en gehandeld wordt).

Ontstaan
Het perspectiefproject is geboren in de bestuurskring van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland. Het perspectief-
project maakt verbinding met de antroposofie als vrije ruim-
te om in te bewegen, te ontwikkelen en mens te worden. 
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Giften zijn welkom op rekeningnummer: 
NL07TRIO 0391061232 ten name van 
de Antroposofische Vereniging, met als 
vermelding Perspectiefproject.

Wordt vervolgd …
Op www.antroposofischevereniging.nl/perspectief volgt u alle 
deelprojecten en de laatste ontwikkelingen.
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